
 

Orde van de dienst 

voor de belijdenisdienst  

van de Hervormde Wijkgemeenten Centrum-Oost en West 

op zondag 24 maart 2024 in de Pauluskerk te Leerdam 

 
Openbare Belijdenis van het Geloof  

wordt afgelegd door 

- Nicole Bogerd 
- Jolieke Brommeijer  
- Femke de Bruin 
- Barry Bührs 
- Rosalie Bührs 
- Sijmen Puper 
 

 
Aanvang: 10.00 uur 

Voorgangers: ds. H. Markus en ds. G.A. Termaat 

Ouderling van dienst: M.P. Sweerman 
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Van links naar rechts:  

(staand) Barry Bührs, Ro-

salie Bührs, Sijmen Puper, 

(zittend) Nicole Bogerd, 

Jolieke Brommeijer en 

Femke de Bruin 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen: 

 Fijn dat u & jullie erbij zijn! Online kan de dienst thuis via kerkdienstgemist.nl 
(ook later en/of opnieuw) worden gevolgd. 

 De inzameling van de gaven (collecte) is bestemd voor 
1.  het werk van de diaconie: t.b.v. jaarproject diaconie: ZOA helpt in Syrië; 
2.  het werk van kerkbeheer: t.b.v. onderhoud orgels. 
De deurcollecte bij de uitgang is bestemd voor de Pauluskerk, terwijl u dan ook 
bij kunt dragen aan het werk van de GZB via de zendingsbussen. 
Bijdragen aan de collecten kan ook via de website, de Scipio App of de bankreke-
ning (diaconie: NL73 RABO 037 3743 718; kerkbeheer: NL 96 RABO 037 3724098; 
zending Oost/West: NL75 RABO 037 3741936). 

 Na de dienst is er gelegenheid de nieuwe belijdende leden te feliciteren en Gods 
zegen te wensen in de Rehobothzaal, waar we elkaar ook kunnen ontmoeten on-
der het genot van een kopje koffie/thee of wat fris.  

 Heb je vragen n.a.v. de dienst, of zoek je een luisterend oor? Neem gerust con-
tact op met ds. Markus (wijk West): Spiegellaan 2a, 4142 SP Leerdam; T (0345) 
612662 of (06) 4937 5052; E predikant-west@pgleerdam.nl; of ds. Termaat (wijk 
Centrum-Oost): Koningin Emmalaan 113, 4141 EB Leerdam; T (0345) 612505 of 
(06) 4432 9485; E predikant-centrumoost@pgleerdam.nl 
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Orgelspel  
 

De nieuwe belijdende leden komen met de kerkenraad binnen, waarna een ouder-
ling welkom heet en mededelingen doet 
 

Zingen (staande): Psalm 95 vers 1 en 2a/3b 
 

1. Kom, laat ons samen Isrels HEER, 
de Rotssteen van ons heil, met eer, 
met Godgewijde zang ontmoeten; 
laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 
met een verheven lofgedicht 
en blijde psalmen, juichend groeten. 
 

2a. De HEER is groot, een heerlijk God, 
een Koning, Die het zaligst lot, 
ver boven alle goôn, kan schenken. 
3b. Kom, buigen w' ons dan biddend neer; 
kom, laat ons knielen voor de HEER, 
Die ons gemaakt heeft en verkoren. 
 

Stil tot God (staande) 
In stilte bidden we om ons voor te bereiden op de dienst 

 

Votum (Onze hulp…) en groet (staande) 
We belijden onze afhankelijkheid van God en ontvangen Zijn zegengroet 

 

Persoonlijk woord 
 

Zingen: Weerklank Psalm 62 vers 3 en 4 
 

3. Wees stil, mijn ziel, keer u tot God. 
Voorwaar, Hij is mijn vaste rots, 
van Hem blijf ik mijn heil verwachten. 
Alleen bij Hem is hulp in nood, 
Hij is mijn burcht, Zijn macht is groot, 
ik wankel niet, Hij schenkt mij krachten. 
 

4. In God is al mijn heil, mijn eer, 
mijn sterke rots is God, de Heer, 
mijn schuilplaats is Hij in het lijden. 
Vertrouw op Hem, o volk, in smart. 
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Stort voor Hem uit geheel uw hart. 
God is een toevlucht t' allen tijde. 

 

Gebed 
 

We horen Gods geboden en beloften vanuit 1 Timotheüs 6 (vers 6 t/m 19) 
 

Zingen: Psalm 97 vers 6 
  

6. Beminnaars van de HEER, 
verbreiders van Zijn eer, 
hoopt steeds op Zijn genade, 
en haat altoos het kwade. 
Hij, Die in tegenspoed 
Zijn gunstgenoten hoedt, 
verleent hun onderstand, 
en redt z' uit 's bozen hand, 
die op hun onschuld woedt. 
 

Lezing uit de Bijbel: Brief aan de Hebreeën hoofdstuk 10 (vers 19 t/m 25) 
 

19 Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het 
heiligdom door het bloed van Jezus, 
20 langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door 
het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, 
21 en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, 
22 laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid 
van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons li-
chaam gewassen is met rein water. 
23 Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij 
Die het beloofd heeft, is getrouw. 
24 En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goe-
de werken. 
25 Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommi-
gen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u 
de grote dag ziet naderen. 
 

Zingen: Weerklank Lied 489 vers 1, 2, 3 en 4 
 

1. Ik heb de vaste grond gevonden, 
waarin mijn anker eeuwig hecht: 
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de dood van Christus voor de zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan, 
als aard’ en hemel ondergaan. 
 

2. Het is het eeuwige erbarmen, 
dat mijn besef te boven gaat, 
het zijn de liefdevolle armen, 
het is Zijn hart, dat openstaat. 
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft 
die Hem het hart gebroken heeft. 
 

3. O afgrond, waarin alle zonden 
verzinken en niet meer bestaan! 
O diep geheim van Christus' wonden, 
het oordeel is te niet gedaan! 
O Heer, Uw bloed roept voor altijd: 
barmhartigheid, barmhartigheid! 
 

4. Daarop wil ik gelovig bouwen, 
getroost, wat mij ook wedervaart; 
mij aan Gods Vaderhart vertrouwen, 
wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
Steeds vind ik daar opnieuw bereid 
oneindige barmhartigheid. 

 

Prediking vanuit Hebreeën 10 met vers 23 als kerntekst 
 

Zingen: Weerklank Lied 432 vers 1 en 2 
 

1. Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
(Refrein:)   
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
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2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
(Refrein:)   

 

Lezing van het Formulier voor de Openbare Belijdenis van het Geloof 

Gemeente des Heeren, enkele broeders en zusters hebben het verlangen 
in ons midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leg-
gen, opdat zij mogen delen in de volle gemeenschap van de kerk. Zij wor-
den hierdoor tot het Heilig Avondmaal toegelaten en dragen medever-
antwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente van Christus. 
Wij geloven en belijden dat God in Christus Zijn kinderen vergadert uit al-
le rassen en volken, en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Chris-
tus het Hoofd is en wij de leden zijn. 
In de Heilige Doop wordt ons betuigd en verzegeld dat wij in Gods gena-
deverbond opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus' 
gemeente gedoopt te zijn. Daarmee dragen wij Zijn merk- en veldteken 
(veldteken = banier).  
In het Heilig Avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft als tekens 
en zegels van Zijn gekruisigd lichaam en Zijn vergoten bloed, verbindt Hij 
ons telkens opnieuw tot de waarachtige gemeenschap met Zichzelf en 
met elkaar. 
Zo verenigd met Christus, zijn wij geroepen met woord en daad Hem te 
belijden als Heere en Heiland, en Gods Koninkrijk te verkondigen en te 
verwachten. 
 

De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar uw geloof en kennis 
van de waarheid, met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen toege-
stemd. Daarom verzoek ik u, broeders en zusters die nu belijdenis van het 
geloof wilt afleggen, op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de 
Heilige Schrift en in gemeenschap met de belijdenis(geschriften) van het 
voorgeslacht te antwoorden op de volgende vragen: 
1. Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van 

hemel en aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Hee-
re, en in de Heilige Geest? 

2. Aanvaardt u de roeping om, als lid van de gemeente die God Zich in 
Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door Zijn genade tegen 
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de zonde en de duivel te strijden, uw Heiland te volgen in leven en in 
sterven, Hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbei-
den in Zijn Koninkrijk? 

3. Wilt u, in de gemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland, als 
gestalte van de algemene christelijke kerk, en onder haar opzicht, ge-
trouw zijn onder de bediening van het Woord en de sacramenten, vol-
harden in het gebed en het lezen van de Heilige Schrift, en met de u 
geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van 
Christus? 

Ieder antwoordt hierop persoonlijk -na aangesproken te zijn bij de (doop)naam- en ont-
vangt daarna onder handoplegging een Bijbeltekst, terwijl Barry ook gedoopt wordt.  
 

Zingen: Op Toonhoogte (ed. 2015) Lied 210 (bij Johannes 15:9-17) 
 

(nieuwe belijdende leden:)  
1. U bent de God Die roept, 
mijn hart en leven zoekt, 
Die mij gevonden heeft; 
het eeuwig leven geeft. 
Als aan U toegewijd, 
mijn hart en mond belijdt: 
Ja, Jezus is mijn Heer; 
dan kniel ik voor U neer. 
(kerkenraad:) 
Ik heb jou gekozen, 
opgedragen om Mijn weg te gaan. 
In Mij blijvend vrucht te dragen, 
ga dan in Mijn Naam. 
(allen:)  
Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer. 
 

(nieuwe belijdende leden:)  
2. Mijn Jezus, geef mij kracht, 
als ik Uw hulp verwacht; 
voltooi in mij Uw werk 
en maak in zwakheid sterk. 
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Als U mijn wegen leidt, 
in moeite en in strijd, 
houd ik gelovig stand; 
Heer, neem me bij de hand. 
(kerkenraad:) 
Blijf in Mijn liefde, alle dagen;  
in liefde voor elkaar. 
Wat je de Vader ook wilt vragen, 
vraag het in Mijn Naam. 
(allen:)  
Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer. 
Belijden onze Heer, 
Jezus onze Heer,  
Jezus, amen. 

 

Opneming onder de belijdende leden en bevestiging  

Uit kracht van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke belijdenis van 
het geloof, verklaren wij u, in de gemeenschap van de Kerk van Christus, 
tot belijdende leden van de Protestantse Kerk in Nederland, en nodigen 
wij u tot de tafel van de Heere.  
De God van alle genade, Die u geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijk-
heid in Christus Jezus, Hij zal u toerusten, bevestigen, versterken en fun-
deren. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen (zie 
1 Petrus 5:10-11). 
 

We zingen Nicole, Jolieke, Femke, Barry, Rosalie en Sijmen -zo mogelijk staande- 
toe Psalm 134 vers 3 
 

3. Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
looft, looft dan aller heren HEER. 

 

Vermaning en bemoediging 

Geliefde broeders en zusters in de Heere, nu u door uw belijdenis in alle 
voorrechten van het lidmaatschap van de Kerk van Christus delen mag, 
bedenk te allen tijde dat u medeburgers van de heiligen bent en huisge-
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noten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de pro-
feten, terwijl Jezus Christus Zelf de hoeksteen is; in Hem wordt ook u me-
de gebouwd tot een woning van God, in de Geest (zie Efeze 2:19-22). 
Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van deze broeders en 
zusters hebt gehoord en ook hun toelating tot het Heilig Avondmaal hebt 
vernomen, bevelen wij hen aan in uw liefde en zorg, als leden die met ons 
één zijn in de Heere. Gedenk de woorden van onze Heere Jezus Christus: 
“Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u lief-
gehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat 
u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt” (Johannes 13:34v). 
 

Wij doen belijdenis van het algemeen, niet te betwijfelen, christelijk geloof met de 
woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis 
 

Zingen: Weerklank Lied 460 vers 1, 2 en 3 
 

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht, 
leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 
Uw vrede diep, Uw liefde groot, 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta.  
 

2. U werd een mens, U daalde neer, 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer, 
Die ons van elke vloek bevrijdt. 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis, 
want door Uw bloed, Uw levenskracht, 
komen wij vrij voor God te staan. 
 

3. Van eerste kreet tot laatste zucht, 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 
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Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Inzameling van de gaven (collecte)  
 

Zingen (staande): Psalm 89 vers 7 en 8 
 

7. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 
zij zullen in Uw naam zich al de dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden; 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 
 

8. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen, 
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen; 
want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
en onze Koning is van Isrels God gegeven. 
  

Zegen (staande) 
 

Zingen: Een toekomst vol van hoop 
 

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
 

Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen,  
U Die alles overziet.  
 

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
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U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken  
in de allerzwartste nacht.  
 

U bent God, de Allerhoogste,  
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen  
op het einde van de nacht.  

 

Orgelspel 
 

Teksten met motivatie van de nieuwe belijdende leden: 
 

* Nicole Bogerd 
Van kleins af aan ben ik opgevoed met het geloof. Ik voel me gezegend met mensen 
in mijn leven: vriendinnen en vrienden, familie. Ik mag elke dag weten dat ik niet al-
leen ben. En ik mag bij een familie horen die allemaal dezelfde belofte mogen gelo-
ven. In voor- en tegenspoed mag dat een zekerheid zijn. Het leven is niet altijd een 
pretje. Soms maak je dingen mee, en dan denk je: Waarom? Ik ben mee geweest op 
werkvakantie naar Roemenië. Daar zag je hun blije gezichten ondanks hun moeilijke 
leefomstandigheden. Zelf heb ik ook wel dieptepunten meegemaakt, toen mijn vader 
plotseling overleed in 2018. Het voelde onwerkelijk, maar toen ik terugkeek, merkte 
ik dat ik echt door die tijd ben heen gedragen door God en door de mensen om mij 
heen. Soms heb ik het er moeilijk mee, maar mag weten dat hij thuis mag zijn bij zijn 
V(v)ader. Ik ben geen prater, maar als je me goed kent, praat ik wel. 
 

* Jolieke Brommeijer 
Vandaag doe ik openbare geloofsbelijdenis en zeg ik ‘JA’ tegen God: U wil ik volgen.  
Van jongs af aan ben ik gelovig opgevoed. Ik voel me gezegend en dankbaar dat ik in 
vrijheid mag geloven en dit mag delen met anderen.  
‘Heer, dank U dat U niet een groot geloof vraagt, maar geloof in een grote God.’ Re-
gelmatig kwam deze uitspraak van Corrie ten Boom ter sprake tijdens belijdeniscate-
chese. In mijn leven heb ik regelmatig aan mijn geloof getwijfeld door moeilijkheden 
en onzekerheden. Desondanks mag ik weten dat ik geen groot geloof hoef te heb-
ben, maar dat ik mag geloven in een grote God.  
Een lied dat veel voor mij betekent, is ‘Ik zal er zijn': ‘In tijden van vreugde, maar ook 
van verdriet, ben ik bij U veilig, U Die mij ziet.’ God kent mij door en door. Hij is bij 
mij en ik mag altijd naar Hem toe komen. Ik mag vertrouwen op Zijn leiding in voor- 
en tegenspoed. Hij wijst mij de weg en geeft mij de kracht om door te gaan. 
 

 
 



12 

 

* Femke de Bruin 
De reden dat ik openbare belijdenis van mijn geloof wil doen, is omdat ik heb ontdekt 
dat ik niet zonder God kan en wil leven. Hoewel ik niet altijd begrijp wat Zijn plan is, 
leer ik steeds meer om op Hem te vertrouwen. Bij Hem vind ik echte rust, en Hij geeft 
mij de kracht om elke dag vol te houden, omdat Hij mij niet alleen laat en mij in lief-
de aanneemt, ondanks alles wat ik verkeerd heb gedaan en doe. En ik hoop en bid 
dat ook veel anderen dit mogen leren en ervaren, want Gods liefde is oneindig groot! 
 

* Barry Bührs 
Vandaag mag ik gedoopt worden en mijn geloof gaan belijden. Van huis uit ben ik 
niet opgevoed met het geloof. Na het ernstig ziek zijn (18 jaar geleden) van mijn 
jongste dochter, ben ik voor het eerst echt in aanraking gekomen met het geloof. De 
eerste jaren wist ik niet goed waar ik moest beginnen. Ik zag mijn gezin naar de kerk 
gaan en de kinderen naar een christelijke school, maar kon mijzelf of durfde mijzelf 
niet open te stellen.  
In 2018 zijn wij in Leerdam komen wonen en sindsdien ga ik mee naar de kerk. Direct 
voelde ik mij daar thuis. Ik vond het zeker moeilijk in het begin, maar door vaak naar 
de kerk te gaan, christelijke liederen te luisteren, de Alpha-cursus te volgen en met 
anderen te spreken ben ik steeds meer gaan ervaren hoe God ook in mijn leven wil 
zijn. Dopen en belijdenis doen had ik al meerdere keren overwogen, maar om het 
ook te doen -dat ging soort nog niet. Totdat afgelopen september mijn schoonmoe-
der is overleden. De dag van haar sterven kwam er iets over mij, en besefte ik dat ik 
geroepen werd. Geroepen om nooit meer los te laten: De onvoorwaardelijke liefde 
van Jezus voor mij. 
 

* Rosalie Bührs 
Van jongs af aan ben ik christelijk opgevoed en door de jaren heen heb ik Gods aan-
wezigheid mogen ervaren. Al vond ik mijzelf eerst te jong om belijdenis te mogen 
doen, er kwamen steeds meer tekenen op mijn pad, waardoor ik wist dat dit het juis-
te moment was. Tijdens de catechisatie-avonden hebben wij mooie gesprekken ge-
had, met een heel fijne groep, en hier ben ik erg dankbaar voor. Deze verdiepende 
gesprekken hebben mij nog bewuster gemaakt van hoe groot en liefdevol God is. Zo-
als Corrie ten Boom ooit zei: ‘Heer, dank U dat U niet een groot geloof vraagt, maar 
geloof in een grote God.’ 
 

* Sijmen Puper 
Dat ik mocht opgroeien in een christelijk gezin voelt als geluk hebben. Toch wil dit 
niet zeggen dat je dan vanzelf ook gaat geloven, maar door de jaren heen is dit wel 
zo gegroeid. Het geloof heeft veel betekenis voor mij gekregen. Tijdens een Sing-in 
en Opwekking heeft God tot mij gesproken. Dit deed Hij ook door mensen die Hij op 
mijn pad bracht. Voor God heb ik al ‘ja’ gezegd in mijn hart, maar nu wil ik dit ook 
graag in deze gemeente doen. 


