
Route voor de kinderen 

1. Bij verlaten Bethelkerk rechtsaf Westwal (Punt 1)  
2. Rechtsaf Kerkstraat richting Grote Kerk (Punt 2) 
3. Bij Grote Kerk rechtaf Markt  
4. Na Markt linksaf Zuidwal op doorlopen tot Archangelflat 
5. Voor de flat langs/er om heen, oversteken en Bohemen volgen tot aan de Natuurtiuin 
6. Wandeling maken door de Natuurtuin (Punt 3) 
7. Bij verlaten Natuurtuin achterpad rechstaf en volgen richting dijk 
8. Aan het eind van het pad rechtsaf Wilna op tot nummer 27 
9. Bij nummer 27 linksaf omhoog en Horndijk oversteken 
10. Paadje aan de overzijde van de dijk richting Wieltje van Collee nemen 
11. Rondje lopen om het Wieltje (punt 4) 
12. Paadje nemen door het plantsoen richting Koninkrijkszaal 
13. Linksaf Kruiswerf op en langs parkeerterrein Lingepoli ri. Kon. Emmalaan 
14. Oversteken naar Stadhouder Janstraat 
15. Aan het eind van de  Stadhouder Janstraat links af  
16. Halverwege Oud Schaik bij Kerk Gereformeerde Gemeente (punt 5) 
17. Doorlopen tot aan Watertoren (punt 6) 
18. Doorlopen via Watertorenlaan bij Koningin Emmalaan rechts afslaan 
19. Oversteekplaats in bocht Koningin Emmalaan nemen 
20. Rechtsaf Spoorstraat in 
21. Vóór het spoor linksaf Stationsweg in. 
22. Halverwege Stationsweg links af Dokter Reilinghplein (punt 7) 
23. Na Dokter Reilinghplein rechtsaf Meent op 
24. Einde Meent linksaf Westwal op  
25. Eindpunt Bethelkerk (punt 8) 

 

  

  



PUNT 1 : BETHELKERK 
Leuk dat je mee gaat wandelen met onze hemelvaartswandeling! De 
kinderroute is ongeveer 2,5 km. Onderweg vind je steeds QR-codes 
die je vertellen wat de opdracht is en wijzen waar je heen moet. 
Speur dus goed waar je de codes ziet hangen!  
Mocht je de route kwijt zijn, dan is dat geen probleem. Op de website 
van de kerk kan je de route en opdrachten ook vinden. 
 
We gaan beginnen met opdracht 1. Veel plezier! 

 
OPDRACHT 1: Bij de deur van de kerk vindt je een krat met stoepkrijt.  
Pak er een krijtje uit. Maak met je stoepkrijt een mooie tekening of 
schrijf iets liefs voor de andere mensen die hier vandaag langs lopen! 
Het krijtje mag je meenemen. 

 
ROUTE:  Bij verlaten Bethelkerk rechtsaf Westwal. Aan het einde van 
de Westwal afslaan naar Kerkstraat richting Grote Kerk (Punt 2) 
 

  



PUNT 2 : GROTE KERK 
Je hebt punt 2 gevonden! Je bent goed onderweg! 
 
OPDRACHT 2: We staan nu midden in Leerdam. Heb jij vriendjes of 
familie die ergens anders, ver weg wonen? Hoe houd je contact met 
hen? Of hoe zou je dat kunnen doen met iemand die ver weg woont? 
 

ROUTE:  Bij Grote Kerk rechtsaf naar de Markt.  
Na de Markt linksaf Zuidwal op doorlopen tot Archangelflat.  
Voor de flat langs/er om heen, oversteken en Bohemen volgen tot 
aan de Natuurtuin (punt 3) 
 
De Bohemen slingert een beetje, je volgt de straat met de bocht mee 
naar rechts, splitsing links, volgende splitsing klein stukje links en 
direct rechts dan rechtdoor uitlopen. 
 

  



PUNT 3 : NATUURTUIN 
Wat is het hier mooi hè? Je kunt hier ook heerlijk even spelen. Durf jij 
op de kabelbaan?  
 
OPDRACHT 3: Luister naar het verhaal van Hemelvaart via het filmpje   
 
https://www.youtube.com/watch?v=2lj4EksxNzw 

of vraag of iemand het verhaal aan je voorleest (Zie hieronder). 

Bespreekvragen bij punt 3 
Met hemelvaart vieren we dat Jezus naar de hemel ging. Zouden de 
discipelen hem gemist hebben? Konden zij nog contact maken met 
Jezus? Hoe dan? 

 
 
ROUTE:  Bij verlaten Natuurtuin het achterpad rechstaf en volgen 
richting dijk. 
Aan het eind van het pad rechtsaf Wilna op tot nummer 27 

Bij nummer 27 linksaf omhoog en Horndijk oversteken.  
!!!Kijk goed uit bij het oversteken!!! 

Paadje aan de overzijde van de dijk richting Wieltje van Collee 
nemen. 
Loop een rondje om het Wieltje (punt 4) 

 
 

HIERONDER LEES JE HET VERHAAL 

. 

. 

. 

.  



Het is nu al veertig dagen nadat de Heer Jezus uit het graf opstond. 

Op een klein bankje in de opperzaal zitten twee mannen samen te lachen en te 
praten. Het zijn de twee broers Jacobus en Petrus. Ze houden elkaars handen vast. 

“Sjonge, Petrus, weet je nog wel, dat we zo bang waren toen we de Meester voor de 
eerste keer na zijn opstanding in ons midden zagen staan?’ zegt Jacobus lachend. 

‘Nou en of, Jacobus, ik schrok me een ongeluk. Trouwens wij allemaal toch?’ Petrus 
draait zich om naar de andere discipelen, die bezig zijn de tafel te dekken. 

De anderen roepen instemmend van ja. ‘Jij zag zo wit als een doek, man!’ roept 
Filippus. 

Dat vindt Petrus niet zo leuk om te horen. Hij is graag de stoerste. 

De twee broers staan op om de handen te gaan wassen. De geur van gebraden vlees 
en vers brood doet iedereen het water in de mond lopen. 

Maar net als ze aan tafel willen gaan: ‘kijk eens wie daar is…’ 

‘Meester!!’roept iedereen verrast. Ze rennen naar hem toe… 

Tijdens die maaltijd zegt Jezus erg belangrijke dingen. 

‘Als ik er niet meer ben, blijf dan in Jeruzalem. Wacht samen op de belofte van de 
Vader, de Heilige Geest. Daar heb ik al eerder met jullie over gesproken, weten jullie 
nog?’ 

De mannen kijken hem niet begrijpend aan. De Heilige Geest komt? Jezus gaat weg? 
Wat betekent dat? Er gaat iets gebeuren, dat is nu wel zeker, maar… wat wordt er 
van hen verwacht. Geeft Jezus hen nu een opdracht?… 

‘Heer, wat moeten we met die heilige Geest doen?’  
‘Jullie moeten iedereen over God vertellen’ zegt Jezus met nadruk, ‘overal op de hele 
wereld, dichtbij en ver weg. Ga het vertellen aan iedereen en begin bij Jeruzalem. 
Wees niet bang, ikzelf zal er voor zorgen dat jullie kracht krijgen door de heilige 
Geest. Blijf tot die tijd wachten in Jeruzalem…’ 

Jezus veegt zijn handen af aan een doek en staat op. ‘Kom laten we naar de Olijfberg 
gaan,’ stelt hij voor. 

Ze laten de boel de boel en slaan hun mantels om. Wat heerlijk om samen een 
wandeling te maken, dan kunnen ze nog eens goed over alles nadenken. De 
gesprekken zijn levendig en opwindend, wat nog wordt versterkt door de stevige 
bries die waait op de top van de Olijfberg. Wat een heerlijk uitzicht is dit toch. 



Ineens vervaagt Jezus stem wat, klinkt verder weg, zachter en zachter, ‘Onthoud: Ik 
ben bij jullie, alle dagen tot het eind van de wereld…..’ 
Ze kijken omhoog en zien Jezus omhoog gaan als een ballon, tot een wolk hem aan 
hun ogen onttrekt. Ze zijn stom verbaasd. Ze springen en wijzen… daar… daar gaat 
hun vriend… naar huis, naar het huis van zijn Vader, naar de hemel. Als Jezus uit het 
oog verdwenen is blijven ze nog naar de hemel staren, totaal in de war. Totdat er 
twee mannen in witte kleren bij hen komen staan. 

‘Deze Jezus, die uit jullie midden naar de hemel is gegaan,’ zeggen ze, ‘zal op dezelfde 
manier terugkomen. Gaan jullie maar naar huis doe wat de Here Jezus heeft gezegd.’ 
In de war lopen ze terug. Hoe ze in Jeruzalem gekomen zijn, weten de discipelen zelf 
niet meer. In Jeruzalem gaan ze samen wachten. Want Jezus heeft gezegd dat er nog 
iets bijzonders gaat gebeuren! 

 

  



PUNT 4 : WIELTJE VAN COLLEE 
Jij kunt goed speuren! Je bent al op de helft. 
 
OPDRACHT 4:  
We hoorden dat Jezus naar de hemel is gegaan. Wij kunnen hem dus 
niet meer zomaar zien of aanraken. 
 
Hoe kan jij contact hebben met God/Jezus? Als je met Jezus kon 
videobellen, wat zou je dan willen vragen? 

Misschien weten papa en mama wel een antwoord op je vragen. Je 
mag ook ds. Cornelie een berichtje sturen, als je dat wilt! 

 
ROUTE:  Paadje nemen door het plantsoen richting Koninkrijkszaal 
Linksaf Kruiswerf op naar de Kon. Emmalaan 
Oversteken naar Stadhouder Janstraat. 
!!! Kijk goed uit met oversteken !!! 

Aan het eind van de  Stadhouder Janstraat links af.  
Halverwege Oud Schaik bij Kerk Gereformeerde Gemeente. 
 

  



PUNT 5 : OUD SCHAIK 
 
OPDRACHT 5:  
We lezen in het verhaal van hemelvaart dat Jezus in de wolken 
verdwijnt. Kijk eens omhoog, zie jij hier wolken? Wat is de mooiste 
wolk? En: heb je wel eens een wolk met een hele gekke vorm gezien? 
 
Als je je krijtje nog hebt, kan je nu een mooie wolk op de stoep 
tekenen! 

 
ROUTE:  Doorlopen tot aan Watertoren (punt 6) 

 

  



PUNT 6 : WATERTOREN 
 
OPDRACHT 6:  
In de Bijbel zijn de wolken vaak een teken van God die er is. Als Jezus 
verdwijnt in de wolken, dan is Hij dus bij de Here God. Dan lijkt het 
misschien alsof Jezus er niet meer is, maar de hemel is niet ver weg 
maar overal om ons heen. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk is de 
verdwijning van Jezus een soort goocheltruc. Hij lijkt wel weg, maar is 
er nog steeds.  

Kijk eens naar de eerste 2 minuten dit filmpje waar honden en katten 
voor de gek worden gehouden.  

https://www.youtube.com/watch?v=lwocqfmlOo4 

Kan jij ook zo’n truc? Laat eens zien! 
 

ROUTE:  Doorlopen via Watertorenlaan bij Koningin Emmalaan rechts 
afslaan 
Oversteekplaats in bocht Koningin Emmalaan nemen 
!!! Kijk goed uit met oversteken !!! 
Rechtsaf Spoorstraat in 
Vóór het spoor linksaf Stationsweg in. 
Halverwege Stationsweg links af Dokter Reilinghplein (punt 7) 

  



PUNT 7 : DOKTER REILINGHPLEIN 
 
OPDRACHT 7:  
Jezus heeft belooft dat Hij altijd bij ons is. Ookal zien we Hem niet 
altijd. Jezus heeft toen Hij naar de Hemel ging ook weer iemand 
anders naar de aarde gestuurd. Weet je wie dat is? … De Heilige 
Geest. Die woont in ons hart. Dichterbij kan bijna niet. Dat gaan we 
straks met Pinksteren vieren. 

Luister eens naar het liedje: ‘onder boven voor en achter’ 
https://www.youtube.com/watch?v=-seBoIqZnt0 

 
Bespreekvragen bij punt 7 
Weet jij wie de Heilige Geest is en wat Hij doet?  

(als je er nog vragen over hebt… stuur dan eens een berichtje naar ds. Cornelie! 
Dan probeert zij met Pinksteren antwoord te geven!) 
 
 
ROUTE:  Na Dokter Reilinghplein rechtsaf Meent op 
Einde Meent linksaf Westwal op  
Eindpunt Bethelkerk (punt 8) 
  



PUNT 8 : BETHELKERK 
Dit is het einde van de route! Je bent er!  
Zijn er nog mooie tekeningen van andere kinderen bijgekomen terwijl 
jij aan het wandelen was? Vond je het leuk? 

Misschien vind je het leuk een selfie te sturen naar ds. Cornelie 
(telefoonnummer op de website) en ons te vertellen wat je van deze 
wandeling vond. 

Vanaf hier mag je weer naar huis gaan. Maar waar je ook heen gaat… 
Luister het liedje nog maar eens: De Here God gaat met je mee! 

 
Fijne dag vandaag! 
 

 


